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Geboren op 19-09-1859 te Oostakker
Overleden op 03-10-1938 te Wetteren
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De dood der rechtvaardigen is kosthaar in de oogen
vian den Heer! De engelen vliegzen hen te gemoet om
hen voor den troon van God te geleiden en in hunne
kringen te ontvangen.

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Pieter-Frans Maryns

echtgenoot van Mevrouw
MARIE POELMAN

Geboren te Oostakker den 19¢n September 1859 en
godvruchtig overleden te Wetteren den
Jen Oktober 1938, versterkt door de HH. Sakramenten
der stervenden.
.-'.'-_

Als trouwe Kristen was hij den Godsdiensl en e
Kerk met hart en ziel verkleefd: als coede vader he-
stuurde hij zijn gezin met wijs beleid, en leerde zijn
Kinderen den arbeid hoogachten. Lange jaren heeft hij
stil en ootmoedig gewerkt voor tijdelijk gewin zonder
de belangen zijner ziel uit het oog te verliezen.

Toen de Heer hem riep ging hij gelaten heen, God
zou hem betalen met het eeuwig loon des Hemels.

Sehrander van geest, wijs in zijn oordeel, was hij
voor zijn medeburgers een wijze raadsman en waardig
in de gedachtenis der goeden te leven.

Geliefde echtgenoote, mijn heengaan valt U hard
voorzeker, doch troost U, onze scheiding is slechts
tijdelijk.

Beminde Kinderen en kleinkinderen, vaartwel, hehl
dank voor Uwe groote genegenheid en liefde; en Gij
vooral mijn geliefde dochter, die mel een oprechie op-
offerende liefide mij hebt bijgestaan, getroost en ver-
zorgd, U zeg ik dubbel dank.

Tot blijde weerziens !

H. Hart van Jezns, ik betrouw op U, (300 d. afl.)
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