Omer Joannes Maryns

Geboren op 25-05-1885 te Sint-Amandsberg
Overleden op 24-11-1967 te Gent
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Tot vroom aandenken aan
de Heer
OMER MARYNS

weduwnaar van MEWGUW
Rosa Bracke

OUDSTRIJDER 1914-1918.

geboren te St, Amandsberg 25 mei 1885
en godvruchtig overleden te Gent

op 24 november 1967, voorzien van de
H. H. Sakramenten der stervenden.

De God van alle genade die uin Kristus tot zijn
geuwige heerlijkheid heeft geroepen, Hij moge u na
een kortstondig lijden herstellen en bevesligen, ster-
ken en grondvesten. Hem is de kracht in de eeuwen
der esuwen,

Op de dag dat Gij levenden en doden komt oor-
delen, wanneer hemel en aarde worden geschokl; op
de dag dat Gij, Mensenzoon, komt op de wolken mel
koninkliyke macht en heerlijkheid; op de grote dag
dat Gi) komt met uw engelen en ieder vergeldt naar
zijn daden, bevnjd hem Heer, van de eeuwige dood.
Ten paradijze mogen de engelen u geleiden. Mo-
gen de martelaren u verwelkomen en u opnemen n
het hemels Jeruzalem.

Beminde kinderen, dankbaar gedenk ik uw toewi)-
ding en zorgen voor mij. O. L. Heer zal er u eens
voor belonen met een eeuwig weerzien. Bidt voor
mij en voor elkaar, bemint elkander.

Heer, laat uw dienaar, onze beminde vader, de za-
lige verrijzenis deelachtig worden; Geel hem met
uw heiligen in de hemel het eeuwig leven.
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Heer en Mevrouw Pierre Maryns-Raman en
kinderen Alec en Martine;

Vrederechter en Mevrouw Roger Lachaert-
Maryns en kinderen Patrick, Xavier en
Annick;

Heer en Mevrouw Arthur Maryns-Leutem en
kinderen Francine, Arthur en Rolande;

Apoteker en Mevrouw Roger Huysman-
Maryns en kinderen Rosemarie en
Pierre;

De families Maryns en Bracke,

Danken allen die door hun aan-
wezigheid en gebeden hebben
deelgenomen in onze droefheid.



