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Geboren op 28-09-1893 te Gent

Overleden op 12-04-1969 te Sint-Amandsberg
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Zo spreekt de Heer: |k ben de Verrijzenis
en het leven! leder die in mij gelooft, zal
leven, ook al is hij gestorven.

GEDENK IN UW GEBED

DE HEER

Georges Pierre MARYNS

weduwnaar van Mevrouw Elsie BLAKEY

geboren te Gent op 28 september 1893 en
overleden te St.-Amandsberg op 12 april 1969,
gesterkt door de sacramenten der stervenden.

QOudstrijder 1914-18 - Vuurkruiser.
Qorlogskruis met palm,.
lJzerkruis.
Overwinningsmedaille.
Herinneringsmedaille
en vereremerkt met meerdere
burgerlijke onderscheidingen.

De dierbare overledene is uit ons midden
heengegaan. Dit afscheid vervult ons dan ook
met droefheid. Toch worden wij getroost door

windekdebelofte van de toekomstige onsterfelijkheid

Le beproevingen van het leven heeft
moed gedragen. In zijn geloof wvond
nodige sterkte om alles met liefde
vaarden. Want wie met Kristus zijn krui
zal ook met Hem binnengaan in de
heid van de Vader.

Wij bidden dan ook met vertrouwen ¢
barmhartigheid : Heer, geef hem de
rust en laat het eeuwige licht over |
gaan.

Dierbare kinderen en familie, ik
dankbaar voor al uw goede zorgen er
volle toewijding. Dit afscheid is niet
tief, want in gebed blijven wij met elk
bonden tot wij elkaar blijvend bij c
mogen ontmoeten.

De Heer en Mevrouw Marcel MARYNS
Mevrouw Wed. Maurice MARYNS-LAMN
De families MARYNS, BLAKEY,
VAN HERREWEGE, OOSTE
en DE BOSSCHER,

danken U wvan harte voor de

wan nanamnanhaid han hatoiad
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