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Moeder zijn is alles geven :
zorg en lijden, licfde en leven.
Mocder zijn is alles derven,
alles en tevreden stlerven.

T

Dit weze een uitnodiging tot een vroom
gebed voor de zicl van

LEONIE POELMAN

cchigenote van de heer
Adolf De Bruyne

gecboren te Zeveneken op 27 januari 1903
en overleden te Lochristi-Hijfte op 19 juni
1981, gesterkt door de H. Sakramenten der
Zicken,

Moeder is niet meer onder ons, zij is naar
het Vaderhuis. Roerloos en stil liggen haar
handen gevouwen als tot cen vroom gebed.
Di¢ handen, die zo gewerkt hebben, bijna
nooit stil zijn geweest voor haar gezin, Tot
op het ecinde was ze vol zorg en kommer
voor haar zieke man, die ze hielp en troost
gal. Met pijn in haar bart is ze stil geval-
len, ze wou alles doen om hem te helpen.
Maar haar krachten lieten het niet meer toe.

Goed is ze geweest voor haar gezin, Als

gelovige moeder heefl ze getracht haar Kin-
deren christelijk op te voeden. Jaren lung
is zij bestuurslid geweest van de plaatselijke
K.V.L.V. afdecling, waar =zij steeds ten
dienste stond van de mensen.

Beminde echigencot, kinderen, kicinkinde-
ren en familicleden, hoe moet ik U danken
voor al hetgene gij voor mij dag en nacht
gedaan hebt. Uw geede zorgen en toewi)-
ding waren mij een troost en opbeuring.

Wees nu cen steun voor vader, dat hij deze
beprocving mope doorstaan. Vanuit de
hemel zal 1k voor U allen ten beste spreken.
Dierbare geburen en kennissen, wees mij
indachtig in uw gebeden.

Dierbare verpleegsters van het Wit.Gele
Kruis, dank voor uw toegewljde zorgen.
Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

O.L.Vrouw van Lourdes, bidt voor mij.

De¢ families Poelman, De Bruyne,
Van Damme en Praet danken U op-
rechl voor hel gebed en de blijken
van medeleven.

Begr, De Ridder-Van Puyenbroeck.
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