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Blijvend aandenken aan

MEVROUW

Vera PERSYN

echtgenoot van De Heer
Freddy MONSECOUR.

Geboren te Wetteren op 25 maart 1960 en
overleden te Uitbergen op 1 oktober 1995,

In extremis gesterkt met de ziekenzalving.

Om uw aanwezigheid,

om uw gebed,

om uw blijken van deelneming,
danken wij u oprecht.

De families :
PERSYN, MONSECOUR, FPIETERS.

wiww, indeken be

Op de eerste zondag van oktober, bij het och-
tendgloren, is Vera van ons heengegaan.

Wij buigen vol eerbied voor de pijn en het ver-
driet van haar man Freddy, van haar dochter
Inge, van haar ouders en van heel de familie.

Wij buigen ook voor het diepe geheim van haar
sterven. Zoals elke mens hier op aarde heeft
Vera haar levensweg bewandeld op zoek naar
geluk. Een weg bezaaid met zorgen, angsten
en onrust maar ook met momenten van grote
blijdschap en stille vreugde.

In deze uren van verwarring en droefheid mo-
gen wij gelovig bidden dat Jezus niet ver van
haar afstaat. Ook Hij heeft de nacht van ver-
twijfeling en angst gekend. Maar in alle verla-
tenheid heeft God Hem bij de arm genomen en
Hem geleid naar de vreugde van Pasen.

Wij geloven dat ook voor Vera het blijvend Paas-
feest is aangebroken. Ook als wij tegen de muur
staan, ook als wij verzinken in de dood, als wij
geen raad meer weten... spreekt Jezus ons van
Verrijzenis en Leven. Zo ook voor Vera... zij leeft
voortaan in het hart van Gods liefde.
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