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«Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven'',
{Uit het evangelie van de Uitvaartdienst).

1
In gebed offeren wij het leven en de docd van

MEVROUW
Elisabeth POELMAN

Weduwe van de hesr Camiel DE FLEURQUIN

Geboren te St.-Kruis-Winkel op 18 november
1892 en overleden te Gent op 11 april 1977.
Gesterkl door de H. Sakramenten der Zieken,
Lid van de Ouderlingenbond.

Uit diepten van ellende roep ik tot U, O
Heer, want bij U is barmhartigheid en over-
viped van verlossing'’. (Uit het boek van de
Psalmen).

Gelovige mensen weten dat God Liefde is en
dat Hij zich daarom vooridurend aan ons
meedeslit.

Die liefde ontdekt ieder kind in het leven
van zijn moeder: het hart van het gezins-
leven. Moeders leven om liefde te geven en
zo te getuigen dat God dicht bi] de mensen
is. Wat een geluk als men moeder lang bij
zich mag houden !

Liefde geven is de grote verdienste geweest
van deze vrouw. Stammend uit een sterk ge-
slacht van de goede oude tijd, was ze be-
zield met grote levensmoed en werkkracht,
met diep geloof en een offervaardige toewij-
ding voor haar gezin. Lange jaren mocht ze
op hoge leeftijd in de onmiddsllijke nabijheid
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van haar kindaren blijven : ze leefde er heat
lie! en leed mee van kinderen en Kkleinkin-
deren. Ook na het overlijden van haar echt-
genoot bleef ze de sterke vrouw die niemand
tot last wilde zijn en haar eigen klein huis
zelf in orde hield. Ten einde krachlen moest
zij ook het kruis van de ziekle en de kwij-
nende gezondheid sanvaarden. Toen vond zij
ook bij haar kinderen de genegenheid on de
toewljding waarin ze hen zell was voorge-
gaan. Ze was er gelukkig om en vond ook
bij haar kleinkinderen de vreugde van een
jong hart terug. Helemaal bewust gal ze zich
dankbaar over san de Heer aan wie ze In
trouw gebed altijd had weten te geven. Ze
was een moeder om van te houden zelfs
over de dood heen, een moeder die we niet
kunnen en mogen vergeten, om al het goede
dat zij tot stand brachl.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, weant
ni2t over mij, maar leeft verder in hetzelfde
geluk, dat ons lang zo sterk heeft verenigd.
Langs het Offer van de Mis blijven we één
met elkaar tot de Heer ons in een eeuwig
weerzien samenroepl. Dank om uw trouwe
genegenheid en goede zorgen.

O.L. Vrouw, troost van alle beprosfden, bid
VOOr ons.

Wij danken U van harte voor de gebeden
en blijken van deelneming. De Familie.
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