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Aandenken aan de dag
waarop wij samen hebben gebeden voor

de heer

Sylvain Van den Abbeel

echtgenoot van Marie-José Bauwens

Geboren te Wichelen op 28 oktober 1937
en overleden in het Home ter Kameren
te Watermaal-Bosvoorde op 9 maart 1996

De families : VAN DEN ABBEEL, BAUWENS,
VAN DE PUTTE, TEMMERMAN en VAN DE
VELDE danken v voor uw aanwezigheid in de
uitvaarliturgie en uw blijken van deelneming
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Gij slaapt zo schoon nu in de eeuwige nacht
zo schoon, en in een luister zo verheven.

Dat van uw beeld een droombeeld is gebleven
zo eindeloos lief als onverklaarbaar zacht ...

En schoon gij thans een nietig iets moet zijn,
een ijle huls, gespleten en vergeten.

Herrijst gij groots, van glans zo ongeweten,
als schiep de dood uw lichaam zonder lijn ...

Gij zijt zo ver van vuur en wolk en wind,

zo eeuwiglijk verlost van alle dingen,

die wild en onverhoeds het hart bespringen,
wanneer een band aan aarde en mens het bindt.

Dat ongeraakbaar gij nu zwerft en zweeft,

en met de dood Het Leven hebt gevonden

waar gans uw ziel, zo fel en ongeschonden

haar duur op de aarde alleen heeft voor geleefd . ..

(uit * Het eeuwig Rijk™)
Mamix Van Gavere

Rouwlesding : Roels -Rombaut - druk brabo wichelen



