JuliaVan Den Abbeel

Geboren op 02-02-1905 te Schoonaarde
Overleden op 06-08-1993 te Berlare
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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Julia VAN DEN ABBEEL

Weduwe van Maurits DE WILDE

Geboren te Schoonaarde op 2 februari 1905
en Godvruchtig overleden te Berlare
op 6 augustus 1993.
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Moeder is niet meer. De 88 jaartjes zijn geleetd en
beleefd. Een vruchthaar leven van echt Moeder zijn aan
de haard, Uit Julia werden zes kinderen geboren, drie
zonen en drie dochters. Later is Maurits haar echtgenoot
definitief ziek geworden, een sluimerende ziekle, een
lange lijdensweqg. Het werk op de fabriek niet meer
aankunnen, het was het begin van Wereldoorlog 2, om
tenslotte in 1958 te bezwijken. Voor Maurits was het een
opgaan met de jaren, hij was slechts 58. Voor Julia was
het een zware opgave, de kinderen bleven steun in deze
diepe nood Haar kiginzoon Marc, haar cudste zoon
Frederik en haar schoonzoon Petrus zijn haar
voorgegaan. Dit is het wonder van het leven. De leeftijd
speelt geen rol, de tijd van sterven is anverbitterijk,
Goddank, de oude dag kende voor Julia heel wat
positiefs. De elf jaartjes in de nieuwe woonst te Berlare
hebben toch wat zon gebracht.

Samen met Ward en Albert en Josephine was het sen
gezellig wonen in huis en tuin.

De goede oppas en de vele overkomsten van de
kinderen, kieinkinderen en achterkleinkinderen waren zo
deugddoende. Ook haar regelmatige bezoekjes aan de
familie waren telkens opbeurend. Haar liefde voor haar
kinderan kende gemeende wederliefde. De goede oude
dag wordt nu eeuwigheid. Want een vruchtbaar leven
vindt beloning bij de Heer van het bovenzinnelijk goed.

De families VAN DEN ABBEEL, DE WILDE,
VAN GEIRT en DUQUET.

danken U voor uw gebed
&n uw medeleven in hun rouw.
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