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Gealoofd 2ij Jezus-Christus Amen,

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

Charles VAN PUYVELDE

Weduwnaar van Dame MARIA LYSSENS
Oud:-Schepene en Gemesnteraadslid van Waas-
munster, lid der C.0.0. — Vereerd met de Bur-
gerlijke Medalie van le Klas ; de Eeuwleesimeda-
lie an de CGouden Palmen dar Kroonorda
1id van de Confrerie van het Allerhailigata en

andera godvruchtige genoolachappen
CQeberen te Helaale, den 28 April 1862, en god-
vruchtig in den Heer onislapen te Waasmunater-
Bombeke, den 8 Mei 1946.
Voorzien van de Heilige Sacramenten.

De duurbare afgeatorvene was aen vurig chria-
\en menach : mat hart en ziel verkleeld asan Geod
on Kerk.

Rachischapan en rechizinnig was de waarheid
in 2ijn mond en kende hij geen geveinadheid noch
onoprechtheid. Ziin woord was er 4én dat immer
zijn gedacht vertolkte ; zijn handelwijze altijd in
ovarasnstemming met zijn meening en zijn gavoel.

Tot ean hoogen ouderdom gekomen, heell hij
ganach zijn leven een schoone rol vervuld in de
sameanlaving. Zijn vriandelijken omgang. zijn op-
beurend katakter, zijn goede inbors!, zullen hem
door velen doen betreuren. Daarom daalt hij nu
tan grave, omringd van de arkentelijkheid van
zijn medemenschen.

Man van gelool, vervulde hij trouw zijn christe-
lijka plichten van Echtgencot en Vader. Nu zal de
Hear hem toespreken ;"'Kom mijn dienaar, neem
bezit van het Rijk datik U beloofd heb"".

Beminde Kinderen, dat God U loone om uw frou-
we en diepe genegenheid gedurende miin lange
giekelijkheid. Houdt steeds de gedachtenis uwsr
Ouders in eere, overweeg! hun leven en volgt
hetna. Het weze U een zoeten plicht voor mijn
gielerust te bidden.

Aan sllen, Bloedverwanten en Vrienden, tol
weergiens Hierboven.

Zoet Hart van Maria, wees mija Zaligheid. 300 d.
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Uw blijken van diep christelijk medevoelen waren hen een zoe-

Mijnheer en Mevrouw Benoit VAN PUYVELDE-VERSCHELDEN,

ten troost bij het smartelijk verlies dat hen komt te treffen. Zij

bieden U hiervoor hun oprechten dank.

zoontje Yves ;

Mijnheer en Mevrouw Henri VAN PUYVELDE-VERSCHELDEN ;
De Familién VAN PUYVELDE, BERCKERS, LYSSENS en

en kinderen René en Rarel :
Mijnheer en Mevrouw Joseph VAN PUYVELDE-DE GRAVE en
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Drukk. W. Van der Meulen-Parys, Waasmunster.




