Philomena Baveghems

Geboren op 17-03-1905 te Beert

Overleden op 01-11-1977 te Halle
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ik ben de verrijzenis en het leven
Wie in mij gelooft zal eeuwig leven

1.
GODVRUCHTIG AANDENKEN AAN

MEVROUW

Philomena BAVEGHEMS
p weduwe van Frans DERIDDER

geboren te Beert op 17 maart 1905 en

overleden inde StMariakliniek te Halle
op 1 november 1977

voorzien van het Sacrament der zieken

ledereen beminde haar omdat ze niets
kende dan zich zell vergeten om aan
anderen te denken.

Welbeminde kinderen en kleinkinderen
ik dank U allen voor uw liefde, uw
zorgen en genegenheid die ge mij hebt
betuigd gedurende mijn leven.

H. Hart van Jezus, ik betrcuw op U.

De Heer en Mevrouw Marcel DEPRETER-DERIDDER en kinderen

Jean-Paul en Annie,

De Heer en Mevrouw Henri TONDEUR-DERIDDER en kinderen

Christiang, Frangeis, Palrick, Marlcen, Mare, Luc en 'Sonia,

De f{amilies

BAVEGHEMS, DERIDDER, HARNIE en VAN LAETHEM

danken U ten zeerste voor de blijken van

genegenheid hun hetuigd bij het afsterven

van haar die hun, zo dierbaar was.

Drek: Vau Eossyvi, Halle




