Eduard Van Den Brande

Geboren op 21-01-1886 te Boom

Overleden op 03-04-1965 te Boom
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Wii hebben hem bemind, verlaten wij hem niet
vooraleer wij hem door anze gebeden gebracht hebben
in het huis des Heren, H. Ambr

T

TER INMIGE NAGEDACHTENIS VAN
Mijnheer

EDUARD VAN DEN BRANDE

Weduwnanr van Mevrouw

MARIA ANNAERT

gehoren te Boom op 21 januari 1886
en aldaar overleden op 3 april 1965,
voorzien van de HH. Sacramenten

Een goede vader is heengegaan, na een leven van
eenvoud van beprogving en van zorgen voor vrouw
en kinderen. Hij leefde niet voor zich zelf, maar voor
de anderen en in beklemmende ogenblikken vond hij
2elf nog de moed en opbeuting. omdat hij een juist
inzicht had in vreugde en leed, in leven en dood.

Zijn leven hecft hiy als een stil werker doorgebracht,
steeds bereid aan anderen die hulp te bieden, zover
zijn mogelijkheden reikten.

De goedheld en oprechtheid van zijn karakter ver-
wierven hem vele wvrienden ; de edele gevoelens z{jner
ziel, gepanrd met een gedienstige vriendelijkheld
schonken hem aller achting.

Beminde Kinderen en Kleinkinderen, weent niet om
mijn heengaan, want ik bevind mij reeds bij de Heer
samen met moeder en dlegenen onzer familie welke
miy op die weqg tijn voorgegaan.

Heer Jezus, geef hem de eenwige rust.

De Familién ;
VAN DEN BRANDE,
VAN AKEN,
ANNAERT
en VERGAUWEN

danken voor de blijken van deel-
neming die U betuigde bij het
heengaan van hun zo duurbare

overledene.

Firma De Cock begrafenissen, Blauwstraat, 65 Boom
Telefoon 78103,81




