Emiel De Saedeleer

Geboren op 20-06-1880 te L etterhoutem
Overleden op 23-12-1958 te L etterhoutem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

‘Wat is er teherder dan de dood] Watr g beden i,
weet gii Duc wat gd morges ult zije weet g meet.

£y
L

BID TOT ZIEILERUST VAN
van Mijnheer

Emiel DE SAEDELEER

echigenoot vam Mevrouw
Marie Celeste ERAUW

geboren te Letterhoutem, op 20 juni 1880 en er godvruch-
tig overleden op 23 december 1958,
Versterkt door de lantste H, H. Sacramenten.
—

Wij worden allen geboren met het doodvonnis op het
voorhoofd geprent, en elke stap komen wij nader bij het
graf: doch wie de Heer vreest en zijn geboden onderhoudt,
tal gelukkig zijn ja dit leven en hiersamaals in de eeu-
wigheid.

Als een goede echtgencot en bezorgde vader bracht hij
2o leven door, in werkzaamheld voor zya kroostrijk huls-
gezin; zij zullen hem indachtig blijven in bun gebeden. tot
wanneer vij bem in bet verblijf der gelukealigen 1ullen bia-
nengebracht bhebben.

Vaartwel. geliefde Echtgenote. Kinderen. Kleinkiaderen
en Familicleden. Hebt dauk om Uw genegenbeid, blijit
trouw aaa al uw krstelgke plichten ea aam uw gebeden
voor min uielerust. Tot weertiens in de hemel.

H. Hart vas Jezes. ik betrouw op UL (300 4. aifl)
Mije Jezus barmbartigheid! (300 4. «fl.)

Mevrouw Emiel DE SAEDELEER. geboren Masic Celeste ERAUW,

Heer en Mevrouw Aimé DE SAEDELEER-ROTTIERS en kinderen,

Mejulfer Marcells DE SAEDELEER.

Heer ea Mevrouw Michel DE SAEDELEER-TAVERNIER en hinderen.
Heer an Mevrouw Gaston DE SAEDELEER-DE WINTER en kiad,

Heer tn Mevrouw Lucies DE SAEDELEER-VAN IMPE,
D¢ familitn: DE SAEDELEER. ERAUW en DE VLIEGER.

BEDANKEN Ued. voor de blijken van deelneming

in rouw en gebeden.




