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Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden
je hebt het met veel moed gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

1.

Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Roger, Ghislain ERAUW

Echtgenoot van
Mevrouw lvonne HAEGEMAN

geboren te Letterhoutem op 28 april 1930
en godvruchtig overleden

te Sint-Lievens-Houtem

op 4 november 1996.

Gesterkt door de gebeden van de H. Kerk.

Vrij onverwacht is vader van ons heenge-
gaan. Als een dief in de nacht rukte de dood
hem weg uit ons midden,

"Wees waakzaam - zegt de Heer - want gij
kent dag noch uur”.

Toch is Ghislain niet onvoorbereid gestorven.
Hij vocht in stilte tegen een onverbiddelijke
ziekte. Hij deed het met veel moed en geduld.

Zo was hij op zijn manier een gelovig man
die zijn lijden opdroeg in het voetspoor van
Zijn Goddelijke Meester.

Zijn liefste echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren hebben hem daarin voorbeeldig
geholpen. Wij leggen vader dan ook ver-
trouwvol neer in Gods handen, wetend dat
Hij hem liefdevol en barmhartig zal opne-
men in de vrede en de rust van Zijn
Vaderhuis.

Ivonne HAEGEMAN,
kinderen en kleinkinderen,

De families ERAUW, HAEGEMAN,
DE KEYZER en LIPPEVELDE,

danken U voor de blijken
van Innige Deelneming in hun rouw.

Begral. en crem, Van Dorpe - ﬁluym. Sint-Lievens-Houtem
Druk. De Moor - Landrieu, Sint-Lievens- Houtem



