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Dankbaar sandenken aan
MEVAROUW

RACHEL BRANTEGEM

weduwe van de heer KAREL AELTERMAN

geboren te Schellebelle op 15 maart 1915 en
overleden In het Emmanuel-ziekenhuis te

Wetteren op & oktober 1989, voorzien van het

H. Ziekensakrament en de Pauselijke Zegen.

Lid van de bond der gepensioneerden.
Lid van ziekenzorg.

Haar eenvoud, haar vriendelijkheid, haar geduld,
haar gevoeligheid van hart, haar stille tevreden-
heid waren zoveel kenmerken van haar zorgend-
in-het-leven staan.

Met grote toewijding, vanuit een diep-kristelijke
gezindheid heeft Rachel zoveel betekend voor
haar gezin, voor zovee! mensen.

Wij weten en waren er getuige van hoe haar
laatste levensjaren getekend waren door het lij-
den. Zonder klagen heeft zij haar lijden gedra-
gen. Het verlies van haar echtgencot was voor
haar een zware klap. Toen werd moeder stil . . .

Haar grote levenswaarden willen wi] in ere hou-
den ; zij zullen nu trouwens haar rijkdom uitma-
ken bij de Heer.

Bidden wl] vandaag, en wverder in dit leven, om
rust en vrede voor Rachel in de overtuiging dat,

wat er aan liefde en verbondenheld tussen haar
en ons is geweest, zelfs over de dood heen
blijft voortbhestaan,

Laten wij, kinderen en kleinkinderen, en haar
vele vrienden, voor elkaar en voor onszelf om
sterkte en kracht bidden voor de toekomst.

Lieve moeder en grootmoeder, wi] zijn U dank-
baar om uw levensgroot voorbeeld dat U ons ge-
geven heht,

Onze dankbaarheid willen wij gestalte geven in
de navolging van uw grote deugden.

De families Brantegem, Aelterman, Bontinck en
De Gussem,

danken U om de blijken van medeleven.

Begr. Cl. Van Bever, 692008 - Druk Verbaere



