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De dood is de verlossing van vele ellenden en een zegen
voor hen die wel geleefd hebben.

T
BID VOOR DE ZIEL VAN MEVOUW

Marie - Lonise ERAUW
weduwe van Mijnheer

Charles Louis BLOEM

geboren te Letterhoutem, op 20 November 1875 en aldaar
godvruchtig overleden op 15 Februari 1952, versterkt door
de troostmiddelen onzer Moeder de H, Kerk.

De dood leert ons inzien wat wij hier op de wereld zijn. de
gezondheid is broos. het leven is maar ¢en droom. alles is
ijdelheid en dwaasheid. behalve God beminnen en dienen.
en daardoor zijn zielezaligheid bewerken,

Vele beproevingen heeft ze doorstaan; na enkele jaren
verloor zij haar beminde man en een dierbaar kind: geheel
haar leven heeft ze gewerkt en gewroet voor haar huisge-
zin, op t’ einde kwam de onverbiddelijke ziekte: zij kinagde
niet. maar met 'n engelachtig geduld eneen totale overge-
ving aan Gods H. Wi, heiligde zij haar lijden en droeg het
op voor het welzijn van haar naastbestaanden.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten, hebt dank voor
uw tedere zorgen en grote liefde. God zal er U voor lonen,
Vaartwel, Gij bizonder mijn lieve schoondochter die zoveel
voor mij hebt gedaan, Vergeet de zuchten uwer moeder niet
en blijft me dagelijks indachtig in uw gebeden,

Barmhartige Jezus. geef haar de ceuwige rust.

Uitg. Jos. De Pauw-Beurms, koster, Letterhoutem.

Mijnheer en Mevrouw Albert BLOEM-FOSSELLE en kinderen,

Mevrouw Weduwe BLOEM-BOGAERT en kind.
De Familign: ERAUW,. BLOEM en GOOSSENS,

DANKEN U voor de gebeden en blijken van
deelneming hun betoond in hun rouw.




