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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Lucette Erauw

echtgenote van de Heer
Isidoor LEUS
Geboren te Letterhoutem op 13 december
1907 en godvruchtig overleden in het A.Z
te Gent op 21 oktober 1975.

Geslerkt door de H. Sakramenten der zieken.
Lid van de Bond der gepensioneerden
en van de KA.V,

Een goede moeder is een schat, waarvan het
kind eerst de waarde kent, wanneer het haar
ontberen moet. Haar ligt de goedheid en
de liefde ingeschapen gelijk de geur in
't rozenhart en milde deint de liefde over hen
haar kinderen in tederheid en zorg, in waak-
zaamheid en_toewijding, in gebed en zege-
ning.

Ons moeder was een wvoorbeeld van een-
voudig maar diepgemeende godsvrucht. God
en plicht boven alles leven onder hel oog
van God, geen berekenen met God en in
alles zijn meesterschap erkennen.

O Heer, U danken we van harte omdat Gij
ons zulke moeder hebt verleend. Met gebro-
ken hart, doch met gehele gelatenheid bid-
den we : = Vader, niet mijn wil, maar de
uwe geschiede ».
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Duurbare echtgenoot, samen hebben we ja-
ren de Heer gediend op Hem gehoopt,
samen tot Hem gebeden, eens zullen we
samen verenigd zijn in de hoogste vreugden.
Teergeliefde kinderen, kleinkinderen, blijf
mijn roem en kroon, vergeet moeders lessen
nooit. God zegene en beware u allen.

Beminde familieleden en talrijke wvrienden,
een laatste liefdeblijk vraag ik u: een wvurig
gebed tot mijn zielerust.

Aan allen dank en tot weerziens in 't eeuwig
zalig samenzijn. Vaartwel |
Jezus, Maria, Jozef.

De Families :
ERAUW, GOOSSENS LEUS en
ROTTIERS,
danken U voor de blijken van kristelijke

deelneming in hun rouw.
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Uitg. M. V.d. Biest, koster, Viierzels



