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God. die rijk is aan barmhartigheid. hecft

ons met ziin groote liefde lief gehad.

+  BID VOOR DF ZIEL

van

GUSTAAF ERAUW

echtgenoot van
Marian De KUYSSCHER
geboren te Serskamp den 28 Juni 1869
on an-eorzlens overleden te Laarne den 28 flpril 194
: ——

\Waakt en bidt want gij weet noch dag noch
uur. Math.

Ontfermt U mijner, o God, volgens uwe
groote barmhartigheid. Ps. 50

Treed niet in het gerecht met uwen die-
naar. o Heer, want geen mensch zal bij U
rechivaardig bevonden worden tenzij hem
de vergiffenis van al zijn zonden geschon-
xen wordt. Laat dan, wij bidden U, uwe
rechtspraak hem niet neerdrukken, dien de
vrome smeekbede van de kristene geloovi-
gen U aanbeveelt, maar moge hij door uwe
grati» geholpen het wraakgerecht ontkomen.
Hij die gedurende zijn leven door het teeken
der H. Drievuldigheid geteekend werd.

Beminde echtgenoote, kinderen en klein-
kinderen, leert uit miin spoedig heengaan,
de dood vreezen. .. of liever vreest God en
onderhoudt ziin geboden dan hoeft gij daar-
buiten niets meer te vreezen, ook niet voor
de dood. Veartwel en bidt voor mij.
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