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Gij zit voorbij, maar leaft
met zoveel sporen in ons hart
in onze heri
toen wij U plots, maar niet geheel verloren
want alles, wat elk van ons onlving
aan liefde en vertedering
biiiit eenieder, onverwoestbaar foebehoren.

Anton Van Wilderode

.I..

Dankbaar aandenken aan
DE HEER
Geert ERAUW

zoon van LUC en VERA VANDER STRICHT

Geboren te Wetteren op 12 september 1972 en
overleden e Kalken op 24 november 19395,
ten gevolge van een tragisch ongeval.

Luc en Vera Erauw-Vander Stricht,
Jurgen Erauw,
De families Erauw en Vander Siricht,

danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

wrw, indeken be

Geert,

't Is zo moeilijk afscheid te nemen

Jouw aanwezigheid vulde steeds de ganse ruimte
met warmte en genegenheid

lederean voelde zich goed bij jou.

Je warme luide lach maakte mensen biij,

Je luisterbereidheid was een steun voor velen.

Je Meme Julienne, waar je graag vertoefde

Je broer Jurgen,

jullie waren cnafscheidelijke vrienden

Je lieve ouders, je had ze lief zonder veel woorden
Je talrijke vrienden, ...

Geert, we hadden je graag.

En dan je droom, een eigen zaak starten

Je inzet en doorzettingsvermogen

kende geen grenzen

Je leefde voor dat doel,

Door je open karakier en je oprechle spontaniteit
was je voor vele klanlen een goede vriend geworden.
Geert, je ging het helemaal maken.

Wie jou kende vond een joviale vriend,
altijd goedgeluimd,

steeds paraat met een kleine attentie,
ean vriendelik woord.

In eenvoud was je groot.

Geert, je leeft voort in onze herinnering.

Frank en Nonkel Luc

Begr. Van Bever, Wetteren, Tel. 3682008 Druk Verbaere









