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Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.

(Wilhelmus)
T
GEDENK IN UW GEBED
DE HEER

Emiel ERAUW

echtgenoot van Mevrouw
Marie SCHAUVLIEGER

geboren te Zonnegem op 2 oktober 1909
e¢n godvruchtig overleden in het
St.-Elisabethziekenhuis te Zottegem op
13 september 1988, gesterkt door het
sakrament der zieken.

Oudstrijder 1940 - 1945
Krijgsgevangene in Duitsland
Vereremerkt met « twee gekruiste sabels =

Lid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden.

Wij namen van onze dierbare afscheld in
de plechtige ultvaartliturgie te Zonnegem
op zaterdag 17 september 1988.

Janww indeken be

Vergeet hem niet

die zijn ganse leven
God en plicht

is trouw gebleven;
die vrouw en kinderen,
die bloedverwant en vriend
tot voorbeeld heeft.
Vergeet hem niet

dle moe geslaafd,

die moe geleefd,

die moe gezorgd,

een beter land

is ingetreden

van waar hi] In liefde
die nimmer sterft

u volgt,

u tot voorbeeld is,

u opwacht

en voor u bidt!

Ten paradijse geleiden u de engelen
om bij uw en onze God eeuwig gelukkig
te zijn.

De families ERAUW, SCHAUWVLIEGER,
ELAUT en JANSSENS

danken U woor uw gebed en uw
medeleven.

Begr. ondern. Et. DE PAUW, Zonnegem



