Emiel Erauw

Geboren op 08-11-1907 te L etterhoutem
Overleden op 24-07-1969 te Oordegem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

.I.
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

EMIEL ERAUW

weduwnaar van Mevrouw
EMMA PATHO

echtgenoot van Mevrouw
MARIA VAN KERCKHOVE

geboren te Letterhoutem op 8 november
1907, en zacht in de Heer ontslapen te
Oordegem op 24 juli 1969, gesterkt door het
H. Oliesel ,,in extremis” en de
Pauselijke Zegen.

Heer, om zijn slepende ziekte
die hij deemoedig en dapper heeft gedragen,
om zijn eenvoud en rechtschapenheid,
om zijn goedheid en bezorgheid
voor zijn gezin,
om zijn vriendelijke omgang
met zijn medemens,
HEER,
treed niet in het gericht met
uw dienaar Emiel,
want geen mens is gerechtvaardigd,

als Gij hem niet zijn schuld vergeeft.
Sta dan toe
dat het ware christelijk geloof
bij U ten beste spreekt,
en wees een genadig rechter voor hem,
die het zegel draagt van de
Heilige Drieéenheid,
Gij die leeft en heerst
door de eeuwen der eeuwen. Amen.

DAT HIJ RUSTE IN VREDE

De families ERAUW, VAN KERCKHOVE,
BRIHET, COPPENS en DE PAUW

danken U voor de blijken van deel-
neming hun betoond bij het afsterven
van hun geliefd familielid.

Druk. G. De Meijer, koster, Oordegem



