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Moge de vrede van de Heer altijd met hem zijn

T
BID VOOR DE ZJELERUST

van da Heer

ACHIEL BAUWENS

geboren te Overmere, op 3 mei 1931, en bij 'n
pijnlijlk ongeval schielijk overleden te Laarne,
op 8 juli 1973.

Het is altijd bijzonder tragisch, wanneer een
jonge mens het leven verliest door een onge-
val. Zo werd ook onze dierbare overladene
plots uit ons midden weggerukt.

Moge de Heer hem genadig zijn en hem in
zijn eeuwige Liefde opnemen.

Zijn afscheid van deze wereld, zo onver-
wacht, is voor ons het zoveelste teken dat ons
leven kort en kwetsbaaris en we dus altijd
dienen klaar te zijn voor de eeuwigheid.

Zoals elke mens had hijzijn zwakheden maar
ook zijn goede hoedanigheden. Moge dan en-
kel het goede dat van hem is uitgegaan inonze
herinnering blijven voortleven.

Dierbare moeder, broers en zusters, dank
u voor al uw bezorgdheid om mij. God moge
er u om.dJdonen,

Dierbare familie en vrienden, gedenkt mij
in uw gebed en inde H Mis.

Heer, zie in uw grote barmhartigheid neer
op onze dierbare, wees hem genadig en schenk
hem het eeuwig leven. Amen,

De families Bauwens,
en Yan Loo,
danken U van harte

voor de steun von uw gebed
woor de troost van Uw medevoelen
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