Camiel Bauters

Geboren op 07-08-1930 te Haaltert
Overleden op 04-10-1991 te Aalst
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VROCM AANDENKEN AAN

DE HEER

Camiel BAUTERS

echtgenoot van Mevrouw
GEORGETTE GOENS

Geboren te Haaltert op 7 augustus 1930,
en godvruchtig overleden te Aalst in het
0.-L.-Vrouwziekenhuis op 4 oktober 1991,
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Lid van de Kristelijke Bond
voor Gepensioneerden.

De dierbare overledene is uit het leven wegge-
rukt, ja weggemaaid als een goudgeel koren-
veld dat in volle zomerbloei plols wordt aige-
maaid.

Wij kunnen Gods raadsbesluiten niet doorgron-
den, wij kunnen ons enkel met kristelijke gela-
tenheid aan Gods heilige wil onderwerpen
en bidden: "Hemelse Vader, Uw heilige wil
geschiede. Help deze weduwe om edelmoedig
haar levensweg verder te kunnen gaan’.

Het is een troost voor het verdere leven dat
we ons de dierbare overledene blijven herin-
neren als een doorgoed en hulpvaardig mens,
voor iedereen in de weer en een groot bloe-
menliefhebber.

Dierbare echtgenote, le vroeg ben ik van U
weggegaan. Vanuit de hemel zal ik voor U
ten beste spreken en voor U blijven zorgen
alsof ik nog bij U was. "Echte liefde vergaat
nimmer”, schrijt Sint-Paulus, "en reikt over

alle grenzen heen ",

Dierbare familieleden, vrienden, buren en ken-
nissen: laat mijn vroegtijdig heengaan voor U
allen een waarschuwing zijn: "Wees altijd be-
reid want de dood kan komen als een dief
in de nacht”.

Leef kristelijk en blijf verenigd, in de liefde
en bid voor mij |

De families BAUTERS,
GOENS,
VIJVERMAN en
DE BODT

danken U voor de blijken van deelneming in
hun rouw,
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