Alida Erauw

Geboren op 28-03-1885 te Serskamp
Overleden op 29-10-1955 te Serskamp
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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De Heer roept ons allemaal. Hij verwacht ons en de
wegen naar Hem toe wijst hij vol barmbartigheid ons
aan, opdat geen een van al zijn kinderen, die hier leven
en eens sterven zullen coit voor goed verloren gaan.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ALIDA ERAUW

echigerole van Mijnhesr

ADOLF VAN HECKE
Geboren le Serskamp, de 28 Maart 1885, en er
godvruchiiz overleden, ce 29 Oktober 955,

Versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden
Lid van de Confrerie van de H. Barbara van Je orde

Met ware geest van geloofl en menselijke moed heeft
pij haar langdurige benauwende kwaal gedragen, Zij
heeflt ze gewilli en onderdanig aanvaard en bleel daar
bii opgeruimd en levensiustig ledere dag. In leven en
sterven vond zi) hair treost in haar gebed tot Ged
en zijn lieve heiligen. Zij was een goede echtzenote
en een goede moeder, die trachtte alles te zijn voor
haar huisgenoten, Met zorg betrachtts 2ij de vreugde
van famili= en zij schiep met haar blijmoegig karakter
de atmosfeer van een gelukkig tehuis.

Dierbare Echigenoot en lieve Kinderen, hebt dank
vour uwe vele rorgen en dispe genepenheid. Weest
mos=der indachtig in uwe gebeden en zorgl voor vader,
Tigdelitk van U gescheiden, hoop ik U allen weder
e zien in hel esuwig leven.

Jezus, Maria, Jozef, 300 d, afl.

ww, indeken.be

Mijnheer Adolf Van Hecke - Erauw :
Mijnheer en Mevrouw Frans Van Hecke-Matthiis,
en kinderen !
Mijnheer en Mevrouvw Gustaal De Diin-Van
Hecke, en kinderen:
De familién Erauw, Van Hecke, Van der Eecken
en De Backer,

danken U wvan harte voor de gebeden
en blijken wvan deelneming, beloond in
hun rouw.

Uitg. Roger Michiels, Serskamp.






