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Men moet de doden ter hulp komen door een da-
gelijks gebed.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Adolf ERAUW

Echtgenoot van Mevrouw

Prudence DE KEYZER

geboren te Letterhoutem, de 25 januarli 1894 en er
godvruchtig overleden de 13 april 1961.
Gesterkt door de laatste HH. Sakramenten.

OUDSTRIJDER-INVALIED 1914-1918.

God mengelt dikwijls het aardse leven met de bit-
terheid van lijden en beproeving, opdat wij niet ver-
slaafd zouden geraken aan het aards geluk dat ver-
gankelijk is, maar het eeuwig geluk zouden betrachten.

Als een martelaar heeft hij geleden, gedurende
maanden gekluisterd op een lijJdensbed, bleef hij ver-
duldig en gelaten. In zijn bittere nood heeft hij zich
tot de Heer gewend, en Deze heeft zijn ziel overstroomd
met een hemelse vrede. Hij is het eeuwig leven inge-
gaan, vol betrouwen op God, gelouterd door het lijden,
versterkt door de laatste H.H. Sakramenten,

Dierbare Echegenote en Kinderen, hebr dankl Als
goede Engelen hebt Gij mij dag en nacht bijgestaan;
uw goedheid beurde mij op en verzachtte mijn lijden
Gij waart mijn vreugde in mijn leven en mijn troost
bij mijn dood; blijft mij uw grote genegenheid en liefde
tonen door mij indachtig te blijven in de zondagmis.

Beminde Broeders, Bloedverwanten en Vrlenden,
vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Barbara, patrones onzer parochie, bid voor ons.

VAN DE KEERE-ERAUW en

BEDANKEN Ued. voor de blijken van
deelneming in rouw en gebeden.

kinderen,
Heer Emiel ERAUW,
Heer & Mevrouw Ghislain ERAUW-HAEGEMAN en kinderen,

Heer André ERAUW,

Heer Willy ERAUW,
De families ERAUW, DE KEYZER, GOOSSENS en RAES.

Mevrouw Adolf ERAUW, geboren Prudence DE KEYZER,

Heer en Mevrouw Emiel
Heer en Mevrouw Jan VERGUCHT-ERAUW en kind.

Heer en Mevrouw Norbert ERAUW-DE MULDER,

LUlitg. De Pauw-Beurms, koster, Letterhoutem.
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