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Qeloold zij Jezus-Christus, Amen, (100 dag.-afl.)

T

" BID VOOR DE ZIEL

van

Achilles Erauww

2000 van

Jozef- & Nathalia Yan Den Broecke,

geboren le Chierscamp den 17 Februari 1898 en al-
daar godvruchtig overieden den 9 Juli 1924
Voorzien van de gepademiddelen der H. Kerk.

—

Wat is het leven van den mensch? Een damp

die een weinig lijds verschijut, en voorts verdwijnt.
(Job. IV:15)

Achilles was in den bloei van 't leven, en zoo
klvek als iemand, en toch heeft de erge ziekle, in
ballingschap opgedasn, bem na eenige jaren neer-
geveld.

Hij leefde 200 geern en een gelukkig leven was
hem van iedereen gejond omdal hij zoo minzaam
was, zoo zachlmoedig, zo0 goed van herle en
duarbij zoo werkzaam en ordelijk. Daarvan is niels
gekomen : alles is moeten geofferd worden,

111 onzen heiligen godsdienst is in zulke omstan-
digheden alleen uitleg en troos! te vinden. Achilles
en zijne familie hebben den troost gekend.

Bemivde Vader, Lieve Broeders, Zusters en
Vrienden, ik bedank U voor uwe liefderijke ver-
zorging. — BIlijfit voort veor wij bidden opdat ik
gansch gezuiverd een eeuwig leven moge aanvan-
gen van volkomen geluk,

Ik zal U voorl blijven beminnen,

Mijn Jezus Rermhertigheia. (100 dag. afl.)

M. Hart van Jezus, ik betrouw’op U

i (300 dag. afl.)






