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In de hoop op de vreugde van het eeuwig leven
bidden wij voor

EERWAARDE MOEDER THOMAS
in de wereld Yvonne RABAEYS

Dominikanes van de Congregatie van Lubbeek
Friorin van «STER DER ZEE» te Koksijde
Gewezen Algemens Overste

geboren te Lampernisse op 7 oktober 1911
deed religieuze professie te Lubbeek
op 17 augustus 1934,

Zij ging rustig naar de Heer van uit
«STER DER ZEE= te Koksijde op 15 december 1981.

Mceder Overste, wij hebben je zien sterven, jouw
hand in de onze, biddend, zachtjes je naam nog
noemend, een zo pijnlijk-rijke ervaring, waarvoor
wij God onzeglijk dankbaar zijn.

Wij hebben je, toch veel te vroeg nog. moeten laten
gaan, naar de Vader, die op je wachtte, want vanuit
je religieuze leven heb je het nooit zonder mekaar
kunnen stellen. Je bent nu voor altijd samen en zo
is het goed. God zij gedankt.

Moeder, wij hebben je ook zien leven. Er staan ons
nu weer zoveel mooie dingen helder voor de geest.
Wij weten nog hoe fier je was. hoe intens gelukkia,
wanneer je «STER DER ZEE- als je levenswerk zag
ontluiken, wanneer je wist dat je ons, je medezus-
ters, kon gelukkig maken.

Je waart een zonnige lieve zuster, vol humor en
met een frisse blije kijk op het leven, dat je steeds
aanvaardde zoals de Heer het je te leven gaf. Je
hield van de mensen zoals ze waren, Je was mild in
je ocordeel, je voelde aan wat anderen kon gelukkig
maken.

Moeder, je had vele vrienden, trouwe vrienden die
je heel sterk waardeerden. Vrienden uit de -STER
DER ZEEw, je familie, je medezusters en zoveel per-
soneel, die je met respect bejegenden om je loyale
inzet., om de ernst en de onkreukbaarheid in het

vervullen van je plicht. Je eiste veel van anderen,
maar het mocht, want je eiste nog meer van jezelf,
En daarom heb je ook altijd zoveel genegenheid van
anderen mogen ondervinden, sMére Prieure= was
overal welkom, ze vond steeds het goede woord, ze
leefde zo intens met iedereen mee en voor haar
familie, de kinderen wvan «Ster der Zee. was er
steeds die grote bekommernis maar ook die kleine
attenties die ze nu nog niet vergeten zijn.

Moeder., wij weten nog zoveel meer, maar wat wij
nimmer willen vergeten is je zorg voor ons. Met
een nooit aflatende koppige edelmoedigheid was je
met ons en alles begaan. Als een doodgewoon mens
had je het talent alles te veredelen, want je kon het
essentiéle in het leven van het bijkomstige onder-
scheiden. Je blik ging verder dan materiéle horizon-
ten. God moest eerst worden gediend. in en vdor
alles.

Telkens wij bij je kwamen zagen wij die spreuk voor
je deur: «JE BENT PAS |EMAND, ALS JE IEMAND
BENT VOOR IEMAND». Wij hebben wveel aan je te
danken, je hebt ons leren bidden en goed zijn voor
de mensen. Je hebt ons geleerd geduldig met het
leven om te gaan en stille voort te doen en te
geloven in de onweerstaanbare kracht van de liefde
en in een Goede God die alles ten goede keert,
In jouw naam danken wij zoveel en niet te noemen
goede en lieve mensen die met totale inzet van hun
persoon aan jouw levenswerk «STER DER ZEE= heb-
ben meegebouwd, die je hebben verzorgd en die jou
nu vragen : =Moeder Thomas, blijf jij van bij de
Heer, de band die ons samenhoudts,

Moeder, nu meer dan ooit, een kruiske alstublief,
Om de steun van uw gebed

en de troost van uw kristelijke deelneming

danken U oprecht :

De Zusters Dominikanessen,
De familie Rabaeys.

drukkerij ad dunas, koksijde, tel. 51 20 71



