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T Bid God voor de zielerust van

Mevrouw

Magdalena-Maria Rabaeys
Echtgenote van de Heer Arthur THIENPONDT
geborente Varsenare op 6 augustus 1908 en godovruchtiyg
in de Feer ontslapen te Brugge op 3 augustus 1957,
gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de
Heilige Kerk.

De dood is de weg naar het Leven!

Te midden van het volle Leven werd deze Moeder
doeor Ged geroepen om haar man. haar kinderen, haar
familie,haar vrienden. haar huis te verlaten, Wijschamele
mensen, wij begrijpen dat niet, maar.. al wat God
behaagt, 1s well ]

De dierbare afgestorvene was een goede echtgenoteen
een beste moeder : de laatste dag van haar leven was ze
zo vol kammer om het lot van haar man. zo vol zorg om
de toekomst van haar kinderen, zo wvol tederheid voor
de kleine Fernand.

Ze was ook een vrome vrouw. gedienstig, werkzaam
en minzaam in haar omgang met de mengen.

Mijn dierbare echtgenoot, wij hebben elkaar steeds
trouw bemind, heb dank voor uw liefde en goede zorgen
tijdens mijn zickte. ;

Dierbare kinderen, weest altijd de steun en de troost

van vader.
Dierbare familie en geburen, alles is zo rap gegaan, ik
heb niet eens de gelegenheid gehad u allen vaarwel te
zeggen doch ik wens u allen tot weerziens bij God in
de hemel.

Bidt allen voor milj tijdens het Heilig Misoffer.

Mijn Jezus, bermhartigheid. {300 4. af.)

Begrafenisondernem. Sint-Jorissir. 52 Brugge

Heer Arthur THIENPONDT,

Juffrouw Marie-Thérése THIENPONDT,

Juffrouw Hélene THIENPONDT en haar verloofde Heer Hendrik HUYGHE,

Jonge Heer Fernand THIENPONDT,

Heer Camiel THIENPONDT-VAN OOTEGHEM(}),

De familien RABAEYS, THIENPONDT, DEBOUCK, VAN OOTEGHEM,

U HUN QOPRECHTE DANK OM

UW BLIJK VAN DEELNEMING EN GEBED

BIEDEN



