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1.

Dankbaar om al wat zij geweest is en gedaan heeft,
en om haar lange levensavond,
zullen wij steeds indachtig blijven

Mevrouw Rachel RABAEY
weduwe van de heer René MASSCHAELE

geboren te Sint-Joris op 24 juli 1909
en plots overleden te Qostduinkerke op 23 mei 1994,

Lid van de Kristelifke Bond der Gepensioneerden,

"De maat van ons leven is zeventig, en als je heel sterk
bent, tachtig. Het meeste daarvan is kwelling en zorg, en
snel komt het uur van vertiekken.® Zo lezen wij in de
Bijbel, psalm 90. Rachel heeft deze Bijbelse leeftijd ver
overschreden, en daarom zeggen wij door onze droef-
heid heen: *God, dank U om de lange levensavond dic
zij gezond en wel tot het laatste moment mocht genie-
ten.”
“Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Zij is meer dan
paarlen waard! Het hart van haar man vertrouwt op haar...
Zij brengt hem geluk alle dagen van haar leven... Haar
kinderen staan op en prijzen haar gelukkig® (Boek der
Spreuken).
Rachel was werkelijk een sterke vrouw, fysisch en psy-
chisch, een mens van te lande: een kloek gestel, taaie
wilskracht, harde werklust, een groot en goed hart, een
gezonde geest. Alles bij haar was "natuurlijk®, ongemaakt
en ongedwongen. Een echte en goede moeder: intens
bekommerd om haar kinderen en kleinkinderen, die zij
met vaste hand heeft opgevoed naar de volwassenheid
toe. Zij was en bleef een strenge moeder, maar eerlijk en
rechtvaardig. Zij wisten wat zij wilde en bedoelde; het
_was om hun welzijn, Een *vaste” hand dient beter de op-
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voeding dan een pak lieve woordjes, afschoon zij
terzelldertijd een "lieve” vrouw was. Heel haar leven was
getekend door een sterk en diep gelool: een principieel
en onomstootbaar geloof, het fundament van haar leven,
dat vorm gaf aan haar zelf en aan haar kinderen, die er
haar heel hun leven dankbaar zullen om zijn.

*Als de tent van onze aardse woning wordt neergehaald,
heeft God al een gebouw gereed in de hemel, een niet
door mensenhanden vervaardigd huis.” Dat was hel rots-
vaste geloof van de apostel Paulus, en ook van Rachel.
En dat is dan ook de enige zinvolle troost bij dit heen-
gaan: dat sterven geen dood-gaan is, maar een over-gaan
van het tijdelijke naar het eeuwige, van onze aardse
woning naar de hemelse, van de tijd van het verdienen
naar de dag van de beloning, en die ligl voor een mens-
als Rachel in elk geval klaar.

Zif ruste, samen met haar geliefde echigenool René,
in de Vrede van de Heer tol in eeuwigheid !

Roger en Jeanne SOETE - MASSCHAELE,
Freddy en Laura MASSCHAELE - CLOET,
haar kinderen;
Dirk en Rita GUNST - SOETE,
Frederik en Eveline,
johan en Frieda VANDERFAEILLIE - SOETE,
Nick en Dieter,
Rik MASSCHAELE en Sabine COOLSAET,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De families RABAEY, MASSCHAELE,
DRIESSE en MATTHYS
danken U voor uw gebed
en kristelijke deelneming.
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