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Ik ben de Verrijzenis en het Leven, al wie in mij
gelooft, zal leven in esuwigheid,

T

IN VREDE RUSTE DE ZIEL
van Mijnheer

Kamiel VAN LEUVEN

echtgenoct van Mevrouw
Julia Margriet DE KERPEL
geboren te Serskamp, de 23 Mei 1885 en er god-
vruchtig overleden de 5 Juli 1955, gesterkt door de
HH. Sakramenten der stervenden.
Lid van de Confreric van de H, Barbara.

Die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik
ook belijden voor mijo Vader die in de Hemel is.

De dierbare overledene zija leven was eenvou-
dig schoon : hijdiende God, was trouw aan de Kerk
en goed voor zijn evenmens. Allen die hem kenden
achtten en beminden hem. Hij was een voorbeeldi-
ge echtgenoot, een bezorgde vader, een kristen van
de oude stempel, goed en vrijgevig voor armen en
minbedeelden. God zegende zijn arbeld en was
zijn sterkte in kwade dagen, zijn troost in ziekte
en sterven., Gerust en in volle overtuiging der eeu-
wige belonlng gaf hij zijn ziel aan zijn Schepper
terug.

Dierbare echtaenote en kinderen, dank voor al
uw trouwe liefde en toewijding. Draagt uw kom-
mervolle bezorgdheid voor mij nu eensgezind op
elkander over : hetis mijn laatste wens. Blijft mij
voortdurend indachtig in uw dagelijkse geheden
en goede werken, Vaart allen wel en tor weerziens
bij de Heer.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde. (300 d. afl.)

De familien VAN LEUVEN
en
DE KERPEL

Zeer gevoelig voor uw deelneming in hum
rouw en voor uw gebeden, hieden U hun op-
rechte dank aan.

Witg. Siau-Commerman, Wichelen.




