Melanie Marie De Wachter

Geboren op 10-10-1873 te Laarne
Overleden op 10-10-1951 te Laarne
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* alig de doden die in de Heer szgrven
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Bid voor de ziel

{ Boek der Openbaring |

van Mevroaw

Melanie Maria De Wachter

wedowe von Mijnheer
ACHIEL DE VEIRMAN

geboren te Laarne de 10 October 1873 en a2ldaar
godvruchtiy overleden de 10 October 195|
Noarzien van de H H. Sacramenten der szervenden

God zal de mens loon naar werken ge-
ven en iedereen volgens zijn handel en
wandel vergelden. Zie op naar de Hemel,
waar een eeuwige beloning geschonken
wordt,

Deze moeder heeft als christen mens
geleefd en werd met een benijdenswaar-
dige ouderdom gezegend: zij leefds voor
haar gezin en mocht op haar sterfbed ge-
troosd worden door hun trouwe en edel~
moedige liefde.

Haar laatste levensdagen waren pijnlijk
de Heer lietr dat alles roe om haar ziel te
louteren. Hoe verdienstelijk toch is het
verduldig gedragen lijden.

Mun duurbare kinderen en kleinkinde-
ren, dankt God, dat ik zolang in uw mid-
den heb mogen vertoeven en uw liefde en
genegenheid heb mogen ondervinden.

Bewaart uw christelijk geloof en richt er
uw leven naar, dan alleen heeft het leven
betekenis en wordt elke dag een kapitaal
dat eeuwige rente \’Erzeke_rt.

Ik reken op uwe vurige gebeden voor-
al tydens uw Zondagmis.

Heer Jezus, geel hare ziel de esuwige rusc,

R.LP.

De familien DE VEIRMAN, RAMAN,
DE WACHTER en VAN SWOL

Danken voor de bljken van deelname.

Druk. Van de Voorde-Schisrse Laarne




