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«lk verwacht de opstanding van de doden
en het leven van het komend Rijks.
( Geloofsbalijdenis)

TOT VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw

Marie Leonie DE WACHTER

weduwa wvan de Heer
THEODUL DE LOOSE,

geboren te Kalken op 11 januari 1885
en overleden te Lokeren op 7 september 1974,
versterkt door de H. Sakramenten der zleken,

In de duisternis van lijden en stervensnood
schenkt het kristelijk geloof ons licht en
sterkte : want het wijst ons op een nieuw
vaderland over het graf heen, op het eeuwig
leven na de aardse doed.

Terwijl ons leven hier bezwaard wordt
door de last van kommer en zorg, lijden en
verdriet, vinden we opbeuring en kracht in
de belofte van God die ons spreekt van een
nievw leven waar geen tfranen meer Zzijn.
geen ziekte noch dood, maar het volle geluk
waarnaar elk hart wverlangt,

Onze dierbare heeft ruim haar deel ge-
dragen wan menselijke zorg, van lijden en
beproeving, Aan haar geloof had ze het te
danken dat ze moedig en met werfrouwen
haar levensweg kon wverder gaan.

MNu is ze terug bij haar Schepper en hemelse
Vader. We bidden wurig dat de Heer onze
geliefde moeder spoedia opneme in  de
vreugde van zijn heerlijkheid, en haar aldus
belome voor al het goede dat ze wvoor ons
gedaan heeft.

H. Maria, ten Hemel opgenomen, bid wvoor
onze Dierbare.

De families De Loose en De Wachter

diep getroffen door de blijken wvan
medevoelen hun betoond in hun rouw.
danken U wan harfe.
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