Maria Leonia Bayens

Geboren op 21-10-1852 te Serskamp
Overleden op 14-02-1931 te Wichelen
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De dood is de overgang van den arbeid tot de rust,
van het ballingschap tot het Vaderland.

i

BID VOOR DE ZIEL -VAN
MARIA-LEONIA BAEYENS

weduwe wvan

Marinus Impens

geboren te Cherscamp den 21 Oktober 1852, godvruch-
tig overleden te Wichelen den 14 Februari 1931,

Lid der gilde van de H. Barbara.
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.
-

God mengt het geluk dezer aarde met bitterheden

opdat wij een bestendiger geluk zouden betrachten.

Zalig zij die beproeving lijden, want na de beproe-
ving zullen zij de kroon des levens ontvangen.

De wet op deze wereld is « dat eenieder sterven
moet. » Heb dikwijls uwe dood voor cogen, want gij
weetnoch den dag nog het uur, Gelukkig de dienaar die
de Heer bij zijn komst wakend en goed doende Vindt.

Beminde kinderen en bloedverwanten, dank en
vaartwel : ik bewaar de zoete herinnering van uwe
verkleefdheid en wvan de wvertroosting die ik in uw
midden genoten heb. Vergeet mij niet in uwe ge-
beden... Leeft als ware christenen, opdat we eens
samen bij den Heer mogen het hemelsch geluk ge-
nieten voor alle eeuwigheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U,







