Jan Frans De Maayer Ja

Geboren op 22-10-1893 te Kieldrecht
Overleden op 21-06-1954 te Kieldrecht
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Bid voor de zial van Mijnheer

Jan Frans DE MAAYER

weduwnaar von Mevrouw Irma VAN LAERE

echigencot van Mevrouw Bemarding AERENS
geboren te Kieldrecht 22 Qctober 1893 en eroverladen
21 Juni 1954, voorzien van ‘t H, Oliesel ‘in extramis”.
Oud-Strijder 1914-1918.  Drager van het vuurkrais

Ridder in de orde van Leopeld IT met zwoarden.

Zalig is de mens die almyd het uar der dood voor o
gen heaft en zich dikwijls gedenkt dat hi eens sier-
ven zal. want die is altijd gereed en nocit kan de dood
hem onvoorbereid vinden.

Het alsterven van deze baminde schigenoot leert ons
terug dat we altijd gereed mosten ziin, om de wereld
1e verlaten en het cordesl van God te ondergaan,
De dood komt als een dief in de nacht en sleur: ons
in het eeuwige. Hebben we goad geleeld, er valt ons
niets te vrezen. Hebben we berouw gehad aver onze
tekortkomingen, God zal bormhartly ziin, want ziin
Zoon Jezus hesft ons door zin kruis verlost van onze
zonden.

Beste echigenote, kinderen en familie, onverwachis
ben ik van U weggegaan. Mijn gardse leven is ten
einde, maar een esuwig leven is begonnen, Gods het-
lige wil geschiede, en moge hij U sterken om uw ly-
den en verdret gelaten e dragen.

Bidt voor mij den Heer, zodat ik in de viede dgs He-

ren moge vertoeven in der eeuwigheid. Amen
H. Hart van Jezus, ontfers U mijner, (300 d. ofl)

De Familisn DE MAAYER
AERENS,
VAN LAERE,
LENAERT,
LOOTENS,
beruigen Ued. hun diepgevoelds
dank om uw gebeden en oprechie
deelneming bij het afsterven van
hem die henzo duurbaar was

Drukkeri] Albert Cleiren. Dorpstraat Kieldrech:



