Justine Delphine De Meerleer

Geboren op 11-10-1909 te Kerksken
Overleden op 09-10-1992 te Aalst
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DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

JUSTINE, DELPHINE
DE MEERLEER

weduwe van de heer
Dominicus VAN DEN EYNDE

Geboren te Kerksken op 11 oktober 1909
en godvruchtig overleden in de O.-L.-V -
kliniek te Aalst op 9 oktober 1992
gesterkt door de H. Sakramenten der
zieken

Onze dierbare moeder en meter, is als
een nederige en liefhebbende vrouw
door het leven gegaan.

Steeds stond zij open voor de problemen
en moeilijkheden van haar kinderen. Vol
begrip hielp zij hen door het leven.

Verduldig heeft zij het lijden van de
laatste weken . Trouw aan haar
gewezen echtgenoot, gaat 2ij nu bij hem,
om samen met hem het eeuwigdurend
geluk te beleven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen,
dank voor uw genegenheid en
hulpvaardigheid. Laat mijn aandenken
voortleven in uw harten en sta steeds
open voor elkaar.

Familieleden en vrienden, ik zeg u geen
vaarwel maar tot ziens in het
hiernamaals.

De families

DE MEERLEER, VAN DEN EYNDE,
ROELANDT en BURMS

danken u voor uw medeleven en gebed.

Begr. Luc BAEL, Denderhoutem
Druk. Bart GEES, Kerksken



