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GEDENKEN WIJ DANKBAAR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Louisa Mathilde Maria
WATTEBLED

weduwe van de heer
Henti Laenen

geboren te Gravelines (Frankrijk)
op 20 oktcher 1896
en overieden te Herentals
in het St Elisabethziekenhuis
op 14 november 1980
gesterkt door hat H. Sacrament der zieken.

De schoonste naam ter wereld is die van
MOEDER. En moeder is Louisa geweest in
de volle betekenis van het woord. Gans
haar leven was één en al eenvoud, wer-
kend en zorgend voor de kinderen die ze
allen om ter meest lief had. Steeds blij en
opgewekt hield zij van het leven, maar
was ook een en al meevoelend met hen
die beproefd werden. Ja, in alles deelde
zij lief en leed, trad nooit op de voorgrond,
maar kon luisteren naar allen die door
liiden en ziekte werden beproefd. Haar
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laatste levensdagen maakte ze kennis met
de ziekte, de ongemakken van een ouder
wordende dag. Zo eenvoudig als zij geleefd
had, is ze ook van ons heengegaan.

Moeder en grootmoeder, wij danken U om
al het schone en het goede dat ge ons
gebracht hebt. Nooit vergeten Wwij Uw
liefde, Uw =zorgzaamheld, Uw inzet. De
Heer verlene U de eeuwige rust na een
leven dat waardig was beleefd te worden.
Gans onze familie, van kinderen en klein-
kinderen, van zuster en schoonbroer, van
neven en nichten, allen zijn we U dank-
baar voor zulk voorbeeldig leven. In dank-
baarheid zullen wij Uw voorbeeld navolgen
en onze familiale banden nog verstevigen.
De liefde en vriendschap die gij ons ge-
geven hebt, zullen we nocit vergeten.

Uw aanwezigheid was ons een

steun,

Uw meeleven een ware troost.

Hiervoor DANKEN U oprecht:

De families :

Woatteblad, Laenen, Marchand

en Deferme.
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