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Tot vroom aandenken aan
DE HEER

De Pelseneir Camillus Achillus

echigenoot von
PROVE HORTENCE CLEMENTINE,

geboren te Moerbeke op 15 augustus 1906
en er plotseling overleden op 26 januari
1981, gezalfd met de H. Olie.

Gewesen muzmikant en Erelid van de
Koninklijke Fanfare «Trouw aan Kunsits;
Gepensioneerd Spoorwegarbeider.

Waar gaat gij heen, lieve papa ?

Toen gij in uw edelmoedige
dienstvaardigheid voor uw familie
links en rechts gegaan zijt,

voor wat " kleine” dingen

met uw " groot"” hart,

om in stilte u bezig te houden voor ons,
zijt gij zonder ons weten

in die ijle stilte weggegaan

voor dat grote afscheid.

We zijn er pijnlijk door getroffen als
echtgenote, kinderen en kleinkinderen.
Want de herinneringen

aan die gezellige momenten

dat we zomaar samen waren,

of speelden met de kaarten,

toen we ziekte en allerlei onheil gingen
vergeten, en de vele keren, toen gij
opging in de kunst van de muziek,

het zijn dingen die voor ons

niet meer veranderen.

Uw vriendschap en bescheidenheid met
de werkmakkers van het spoor en uw
vriendenkring rondom u hebben u ge-
tekend als een mens om van te houden.
Waar zijt ge heengegaan, kleine mens ?
Zo maar weggegaan, gelijk een stuk hout,
dat gij hebt zien verbranden ?

Zult gij vervagen tot een fotolijn,

voor vrienden en eigen nakomelingen
eens vergeten ?

Neen, voor iemand die geloofde als gij,
heeft leven en mensenliefde
ceuwigheidswaarde.

Gij zijt gegaan

naar die eeuwige God en Vader,

van Wie gij het spiegelbeeld mocht zijn.
Gij zijt gegaan het leven door

naar onvergetelijkheid, naar de vreugde,
die we dankbaar u hebben toegewenst
de laatste dagen.

De families DE PELSENEIR, PROVE,
VANDENHERREWEGEN, LANGENDRIES

danken U voor uw aanwesigheid en uw
vroom gebed.

begraleniso. collier. wiane =  drukkerij de nayar, mosrbeks




