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Geboren op 12-04-1913 te Denderleeuw
Overleden op 30-03-1990 te Aalst
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"Wie in Mij gelooft, zol leven
ook al is hij gestorven.”

1.

BID YOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

KAREL D'HAESELEER

Echigenoot van Mevrouw
JEAMME PAELEMAN

Geboren te Denderlesuw op 12 april 1913 en
godvruchtig overleden te Aalst op 30 maart
1990, gesterki door het ziekensakrament.

Het lewven wan een mens is onderhevig aan
schommelingen die onveorspelbaar zijn,

Wat goot er gebeuren en wanneer, wij weten
het niet.

De mens werkt en wroet om fte veorzien in
zijn onderhoud en dat is é&n wvan de op-
drachten die hij gekregen heeft.

Eens kemt daar een eind aan, en dat is een
zekerheid.

Zolang het kon, heeft de owverledene gewerkt,

En ook ziekte en pijn zijn hem niet gespoard,
Hij heeft altijd zijn best gedaan.

Zijn geloof zegt hem nu dat hij een beter
leven tegemoet gaat, MNiet alleen woor hem
is dat een sterkte maar ook veoor diegenen
die achterblijven.

Dierbare vrouw en familie, dank voor uw zor-
gen en uw genegenheid.
Ons Heer zal 't u lonen.

Mijn Jezus barmhartigheid,

De families D'HAESELEER, PAELEMAN,
POLLET en BROMNSELAER

danken U voor uw blijken van deelneming
in hun rouw.
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