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Tot zalig aandenken aan

MEVROUW
Angele MATTE

echtgenote van de heer Gerard MAZIIN

geboren te Viadslo op 18 januari 1923 en godvruchtig
overleden te Oostende op 10 september 1987,
gesterkt door de H. Ziekenzalving,

«In het huis van mijn Vader is ruimte voor
velen. Ware dit niet zo, dan zou ik het U hebben
gezegd. want ik ga heen om U een plaats te
bereiden en als ik ben heengegaan en een plaats
voor U heb bereid, kom ik terug om U op te
g:'m:n bij Mij opdat ook gij zult zijn waar ik
[ e
Joh. XI1, 2
Voor alwie gelooft in Chnstus zijn dit woorden van
troost en hoop.

De Heer heeft Angéle nu uit haar aardse leven tot zich
geroepen opdat 2ij zou zijn waar Hij is, opdat zij ecuwig
moge delen in zijn heerlijkheid. Zoals Chnistus verrezen
is en verheerlijkt leeft bij de Vader, zo wordt ook ons
leven niet vernietigd door de dood, maar omgezet ineen
nieuw een ceuwig leven.

Al kwam de dood voor haar eerder onverwacht, toch
was zi) niet onvoorbereid voor deze laatste stap waarin
zi) de eindontmoeting zag met de Heer. In alle eenvoud
heeft zij haar levenstaak volbracht. In de huiselijke
arbeid vun elke dag. in de zorg die ze jaren lang aan haar
zieke moeder heeft betoond, in de vriendelijke omgang
mel de mensen, maar vooral in de goedheid voor haar
zieke echigenoot is zij een trouwe, dienende gelovige
geweest. Haar levensweg was getekend door wel en
wee, dagen van vreugde die ze dankbaar heellt aanvaard
als een geschenk uit Gods hand, maar ook dagen van
leed en beproeving waann ze heefl leren leven in be-
trouwen op God. Door haar verbondenheid in geloof
met de Heer kon zij haar lijden zinvol dragen en zich
zonder verbittening of klagen schikken naar de wil van
God. Voor alles wat zij voor ons gedaan heeft, voor
haar werkzaamheid, haar liefde en haar bekommemnis
blijven we haar dankbaar.
Daarom bidden wij :

Heer God, barmhartige Vader

door Uw wijsheid hebt Gij ons geschapen

door Uw voorzienmigheid worden wij geleid:;

In de vernijzenis van Uw Zoon

is voorgoed pichtbaar geworden

dat Gij trouw blijft aan de mensen.

Neem nu onze dierbare overledene Angele

op in de heerlijkheid van Uw verrezen

Zoon, voor altijd bij U.

De families Matte - Mazijn - De Wachter - Peiren
danken U voor uw gebeden en blijken van medeleven.
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