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. - Papa, in een harde wereld bem je darkbaar
t uitgedekt met cerste rijm. e !
f‘g wibar s B % ern poed mens le ontmoeien
Nove 5 in '&’J d gevaren die door jouw vreugde en pifn
er Komt met Bloemen 't leed bewaren word? bewogen,

en sussen ons verdriet en pijn.
Hij is steeds berefkbaar,
Nooit kom je omgelegen

- . of ben e tot last,
Met een fijne aanvoeling
ontdekt kij het goede i jou
Gedenk in uw gebed et 8 bl e
die je mog kan oniplooten.

en bewaar in uw herinnering i i
Hif heeft begrip voor je tekorten
ent peeft je telkens de kans

De Heer p
tot een rieww begin,
Cyrille FELIX
echtgenoot van Mevrouw Zo temand was fij
Martha DEFRERE ; \
Zoals je leefde ben je heengegaan
hij werd geboren te Galmaarden op 21 februari 1907 eevouitl, rechtschapen, werkzasm,
en is godvruchtig overleden te Geraardsbergen in het eerbast i fe gudreg,
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis op 17 november 1995, S‘mﬁﬂmgg Je
esterkt door het H, Sacram er zieken, :
9 o Je gedachtenis zal altijd blijven.
— DAT HIJ RUSTE IN VREDE.
FELIX - DEFRERE
VANVAERENBERGH - MIGNON
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