Petrus Eeckhout

Geboren op 10-04-1899 te Schellebelle
Overleden op 21-10-1955 te Wichelen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Geloofd zij Jezus-Kristus| Amen,

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus EECKHOUT

echtgenoot van Mevrouw
Gabriélle HENDERICKX -

geboren te Schellebelle, de 10 A pril 18399 en schielijk
overleden te Wichelen, de 21 Oktnber 1935,
Gesterkt door het H, Olicsel =in extremia»
Lid van de Confrerie van de F. Barbara.
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Al t= plots en onverwachts heeft ons de droeve
mare bereikt, zodat het onmogelyk is cnze tranen
te bedwingen. Zonder nog &én woord te hunnen
zeqggen aan zijne dierbaren, zonder een laatsce
vaarwel aan zijn teerbeminde echigenote,

Deze slag is zwaar, al te zwaar moesten wij niet
weten dat God nooit slaat zonder te zalven.

‘Bany

NIINYdAdHE

Dz duurbare overledene was kristelijk dooren
door, geacht en bemind door iedereen.

Hoe graaq hielp hij anderen | En voor zijn kinde-
ren was er hem nooit jets te zwaar of re lastig.

De dood, hoewel hij onverwachts kwam, zal hem
zeker niet onvoorbereld hebben gevonden. De
barmhartige God zal hem wellicht een plaats geven
tussen die ontelbare schare die hun hemel hebben
verdiend in het trouw vervallen van hun dagelijkse
plichten,

Lieve echtgenote, we waren alte gelukkig bij
mekaar, Troost U in de gedachte dar we eens voor
altijd samen zullen zijn en dat ons geluk dan onge-
stoord zal zijn., Beste kinderen en kleinkinderen,
we hielden zoveel van elkaar. Die liefde gaat verder,
Steunt en troost uw moeder. Bidt voor mij. Toc
weerzlen Hierboven,
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H. Hart van Jezus, Ik betrouw op U, {300 d. afl.)




