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Een diepgelovige, dankbare vrouw
is van ons heengegaan

MEVROUW

Alice EECKHOUT

echtgenote van
August DERDE

Geboren te Sint-Jans-Molenbeek
op 19 augustus 1902
en binnengegaan in het leven van
de Verrezen Heer op 13 juli 1996,

"Mijn leven is gevuld van dankbaarheid.”

Mijn grootste dank gaat naar
de almachtige God, onze goede Vader.

Mijn dank gaat verder:

voor de gezondheid die ik in mijn

lange levensloop heb mogen genieten,

voor onze duurbare ouders, die ons het
gelovig zijn hebben overgedragen of ingeplant,
voor de trouwe, duurbare,

onvergetelijke echtgenoot,

voor onze talloze geronde en werkzame
kinderen, ons geschonken,

de liefde en behulpzaamheid

die ze ons hebben vereend,

voor onze schoonkinderen

die ons zo liefdevol begrjpen,

voor onze kleinkinderen die onze oude dag

zo gelukkig maakten,

voor onze familieleden, onze broers en zusters
waar we zo intens mee leefden,

voor onze andere familieleden

waar we ons zo verbonden mede voelden,
voor de priesters en missionarissen

die ons zo gesteund hebben in het leven,
voor de vrienden en geburen

waar we zo in vriendschap mede leefden.

Ik ga dus U allen verlaten
om bij mijn andere geliefden te gaan leven.
Tot weerziens hierboven,

Moeder Derde



