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Wie ih Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven ; en wie leeft en in Mij gelooft,
zal niet sterven voor eeuwig.

VROOM AANDENKEN AAN
BE HEER

Henri - Richard EECKHAUDT

echtgenoot van Mevrouw
Jeanne VAN HAUWERMEIREN

geboren te Wichelen op 11 januari 1810 en
er godvruchtig overleden op 14 oktober 1969,

De priester zalfde hem tot rust in het lijden
en volmaakte vriendschap met God.

Na een lange ziekie is deze dierbare van
ons heengeqaan. De Heer heeft sen einde
emaakt aan zijn lange lijdensweg. De woor-
en van St.-Paulus zijn nu aan hem vervuld.
« |k ben er zelfs van overtuigd, dat het lij-
den van deze tijd niet opweegt tegen de heer-
lijkheid waarvan ons de openbaring te wach-
ten staal ».

Deze overledene heeft in zijn leven weel lij-
den gekend, wij geloven dat God hem nu
voor eeuwig gelukkig heeft gemaakt. Hij was
trouw aman God, door alle lijden heen, tot
in de dood. Daarom zal Hij hem de kroon
van het esuwige leven geven.

Onze dierbare is dood voor de wereld maar
bij God heeft hij een nisuwe woonst gevon-
den. Hij is nu bl] God, onze Vader, daar
waar geen dood is, geen geween, geen smart.

Alle ljden is daar voorbij, want de Heer
heeft een plaats bereid voor allen die Hem
liafthebban.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik dank
U voor de toswijding en voor de goede zor-
gen die U mij gedurende mijn ziekte gege-
ven hebt. Weest een steun voor elkaar.

Bidt voor mij want het gebed is de band die
ons nu verenigt.

Mw Jeanne VAN HAUWERMEIREN,

Hr en Mw Jozef LEMSSENS-EECKHAUDT en
kind,

Hr Marcel EECKHAUDT,

Hr Jozef EECKHAUDT,

De families EECKHAUDT, VAN HAUWERMEI-
REM, VAN MOSSEVELDE en PERSIJN,

danken U voor uw gebeden,

voor uw blijken van genegen-
haid,

voor uw deelneming in onze rouw.
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