Frans Joos

Geboren op 01-08-1945 te Dendermonde
Overleden op 03-06-2002 te Oostende
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

T
Dankbare herinnering aan

de Heer

Frans JOOS

Levensgezel van Mevrouw Anny BRANTEGEM

Geboren te Dendermonde op 1 augustus 1945
en plotseling overleden in de Sint-Jozefkliniek
te Oostende op 3 juni 2002,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.
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nooit dalen, immer opgaan.
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Pa,

We proberen iets te schrijven over jou,

‘t is moeilijk en ‘t doet pijn mede je zo
vrocg te moeten laten gaan,

en tegelijk, is er in ons,

een diepe onverwoestbare kracht,

een kracht van hoop en liefde.

dié kracht ben JIJ

Deze wezenlijke kenmerhen én

Je krachtige witspraak. “Nooit opgeven!”
dragen wij verder mee in deze korte wereld.

Niets kan deze leegte van je afwezigheid
vullen, maar onze dankbaarheid
verandert de pijn van onze
herinneringen in een stille vreugde.

Zoals de zee de wind draagt,
zo dragen wij jou, papa.
Zoals de zee en de wind één geheel
vormen, zo blijf jij in ons.
Jou zonen

De families JOOS en VAN ASSCHE
danken U voor uw blijken van medeleven.

Begraf. Kris Janseghers - Oud Huis Alens,
Vijfde Januaristraat 31, Dendermonde - Tel. 052/21.34.97
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