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Dankbaar aandenken aan

De Heer

Florent GEERTS
Geboren te Schoonaarde op 17 mei 1926
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Blasius
te Dendermonde op 19 december 2000.

Lid van K.B.G. en van Ziekenzorg

“Vluchtig als een schaduw”. (Job 14,2)

]a, Florent, je plotse dood hebben wij zo ervaren: de mens
viuchtigalseenschaduw. Zozien wij jouw leven, zo kijken
wij nu naar ons leven. Wij hopen, dat je met dezelfde
lach, zoals wij jou kennen, ook weer naar ons zult kijken en
zeggen: “Och, je komt er wel door.”
Hmwlijkpntmlwm verder, maar nog zo dikwijls
zullen wij jouw naam noemen in onze gesprekken. Wij
zullen ons jou herinneren als een joviale man, met een
humor die je eigen was.

Helpen stond in grote letters in jouw woordenboek
geschreven, desjewmhlehanwasgccnbelcmmnn;
Je zondag was gekenmerkt door de euc

Samen met Denise was je steeds op post, steeds op dezelfde
stoel en met de opdracht de omhaling te doen met het
mandje. En was je op zondag niet te zien dan was je zeker
op reis.

Door je reizen wilde je van de pensioenleeftijd teren,
want je kon het jou permitteren. Reizen naar het warme
zuiden dat lagje. En je kon zo vertellen hoe je daar met je
reisgenoten de dag doorbracht.

Je inzet voor de parochie zullen wij ook nooit vergeten.
De tijd van adventskransen ligt nog vers in het geheugen.
Je was een vaste waarde in het tot stand komen van onze
kransen.

De leden van K.B.G. en van Ziekenzorg, de senioren van
Bareldonk zullen jou missen en al je vrienden zullen jou
betreuren als een goede en welwillende mens.

Met het boek Job bidden wij:

“Een mens, kind van een viouw,

beperkt van dagen, overstelpt met zorgen,

een bloem die bloeit en verwelke,

vluchtig als een schaduw, onbestendig.

Op zoiemand hebt Gij het begrepen,

20 'n kleine mens daagt Gij voor het gerecht”.

‘Wij hopen en geloven dat jij het niet moeilijk zult hebben
voor de rechterstoel van God: “Want van eeuwigheid is de
liefde van God, zij duurt eeuwig voor hen die Hem
vrezen.”

De families GEERTS en NAVETTE danken u voor uw
gebed en uw blijken van medeleven.
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