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Gestorven blijf ik leven.

3

TER VROME HERDENKINGC AAN
DE HEER

Alberic GALLET
Echtgenoot wan
Mevrouw Madeleine VAN DE VELDE
Procuratinshouder bij de Kredietbank N.V.
Zetel Gent,
geboren te Scheldewindeke op 15 juni 1907,

2n overleden te Zotegem, Klinisk St.-Elisa-
both op 18 jsnuari 1970, gesterkt deoor de

troostmid elen van onze Meeder de H. Kerk

en de Pauselijke Zegen.

« Zeals wij geloven dat Christus eens ge-
sterven en verrezen is, geloven wij dat Ged
hen, di= in de Heer ontslapen, met Hem zal
doen herleven. » {H. Paulus).

Al te vroeg, naar menselijk inzicht en ver-
wachten, stelde de dood een einde aan het
leven van deze goede, tosgewijde vader, die,
in opreghte wvriendschap ook steeds bhereid
was zijn medemensen met raad en deaad bij
te staan. Zo mocht hij zich niet alleen wver-
heugen over de diepe verkleefdheid van zijn
geliefden, maar ook owver de achting =n ge-
negenheid, die wvelen hem schonken. Moge

de Heer hem lonen wvoor zijn christelijks
trouw in het volbrengen van zijn levensiaak
¢n hem de zalige rust deelachtig maken.

Mijn dierbare wvrouw en kinderen, aan.
vaardt met mij in oprecht geloof de hards
beproeving, die over ons is gekomen. Ik
dank u veor alle vreugde en troost, die gij
mij hebt geschgnken en bid God, dat Hij u
en. mijn lieve kleinkinderen ten allen tjd in
sijn liefde mag bewaren,

Baminde verwanten en vrienden, uw op-
rachte genegenheid was mij steeds een bron
van vreugde. Ik vergeet u niet en waet dat
ook gij mijn gedachtenis vroom zult he-
waren.
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De families

GALLET,

VAN DE VELDE,
HENDRICX,

en BRAECKMAN

zijn zeer erkentelijk voor de gebeden em
blijken wan kristelijke deelneming en
bedanken U,

Druk. Ha=zgeman.



