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Mijn kracht en mijn sterkte is de Heer,
Hij is het die mij verlost.

+

GELIEVE IN UW GEBED TE GEDENKEN
de heer

Ferdinand D'HAESE

echtgenoot van mevrouw
MATHILDE DE PAEPE

geboren te lede op 23 april 1805 en
godvruchtig overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis te Dendermonde
op 29 december 1974,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

De Heer is woor ons een vesting en toe-
viucht,

een machtigz hulp in de nood.

U, Koning Christus, onze Heer,

zij met de Vader alle eer

en met de Geest diz troost en leldt,

nu en In alle eeuwigheid.

God heeft ons nlet bestemd om Zijn toorn te
ondergaan maar om het hzil te verwerven
door onze Hecr Jezus Christus, die voor ons
gestorven Is opdat wij, wakend of reeds ont-
slapen, met Hem verenigd zouden Iﬁwg_n.

1 Tess. 5.

in uw handen, Heer, beveel ik miin geest
Gij zult mij beschermen, getrouwe God,

Heer, onze God, laat de glans van de Verri]-

zenis van uw Zoon ons verlichten; ontruk on-
ze dierbare aan de macht van de duisternis
en breng ons over naar het Rijk wvan uw
Licht, Door Christus onze Heer.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik dank u
voor al wat gi] voor mil] gedaan hebt. Ge-
denk mij in uw gebedzn.

De families D' HAESE, DE PAEPE,
VAM DEM ABBEELE en DE SMET,

danken U oprecht voor uw gebeden
en blijken wvan medevoelen in hun rouw.

Begrafenissen G. De Ras, Lede. - Tel. 21.36.36




