Arthur Callens

Geboren op 19-06-1936 te Aalst

Overleden op 09-08-2000 te Feldkirch (A)
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbare herinnering aan
ODE HEER
Arthur CALLENS
echigenoot van Meviouw Raymondo AELTERMAN

geboren te Aalst op 19 juni 19346 en onverwacht

overleden te Feldkirch (Oostenrijkl op 9 augustus 2000,

gesterkt door het H. Sacrament der zieken,

Lid van de Aloude Kaoninklijke Rederijkerskamer
* De Catharinisten

Raymonda Aellermon
De farmilies Callens, Aelterman, Bente en Bonlinck
danken voor uw blijken van medeleven,

Ik go op weg en ool mijn huis
verdonkren in het avondrood

- ©, go niel weg, de nacht is groo!

ik kan niet bliven lieveling,
de deoed ontboad mij tot zijn king :

vergeef mij dat ik achtedaat
wal Ik zozeer heb liefgehod

mijn hwis, mijn stad, mijn kleine staot
en v mijn eigen hon,

ik hoor een lied een grole stem
- Zijt gij dan niet van mij 7
van hem o, viouw die

eenzaom achterblijft
in het verwoaid avondrood.

Hendrik Marsman
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