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De aarde is een ballingschap, het leven een voor-

bijgaan, de dood een ingddn in de esuwigheid.
(H. Aug.)

TOT VROME NAGEDACHTENIS
aan MINHEER

Prosper JANSSENS

weduwnaar van

Mevrouw Adele VERGAUWEN

NIJVERAAR
gebaoren te Berlare de 28 December 1877 en aldaar over-
leden de 19 October 1953, voorzien van het H. Ollesel.

Da dood komt zeker, de dood komt snel en als
een mens sterft, weat blijft er don neg over ? Of hij
het goed gehad heeft in het leven, dat kunnen wij
acn hem niet meer zien Alles is verzwonden in de
tijd, enkel het esuwige blijft.

Zo plots en onverwachts daal ik ten grave, ik
verlangde tevergeefs het overige mijner dagen,

't Is geschied zoals het de Heer beliefd heeft, de
naoam van God zij gezegend. (H. Job)

De achtbare overledene was met wadr medelij-
den bekleed. hij was mild iegens de behoeftigen
enzijndienstwilligheid verwierf hem vele vrienden.

Cntferm U mijner, Heer, volgens uw grote barm-
hartigheid. (Ps. 42)

Mijn dierbare kinderen, en gij mijn geliefde
kleinkinderen. graag had ik nog bij U geblave.a,
maar de inzichten van ds Almachtigs zijn ondoor-
grondbaor.

Vaarwel, Zustars, Broeders, Fomilie en Vrien-
den, Vergeet mij niet.

Mijn Jezus, barmhartighzid. (300 d. allazt)

Drukk. ). Bracke-Eeckhout, Berlare

Mijnheer en Mevr. Robart KEERSSEMAKERS-JANSSENS,

Mijnheer en Mevrouw Frans JANSSENS.CARRON en
kinderen Paul-Prosper, Frangoise-Marie en Jean-
Marie,

De Familién JANSSENS en VERGAUWEN.

bedanken Uinnig voor de blijken van deel-
neming beluigd in hun rouw.




