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Alles voor Vieanderen en Viaanderen Kristus.
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Wij bidden tot de Heer voor de

Jongeheer JOS BABYLON

00N van

Hr Jules en Mevr. Margareta DE NIJS

geboren te Roeselare op het Sint Jozefsfeest van het
jaar 1939 en blj een pijnliik ongeval om het leven
gekomen te Viernheim (Mannheim, Duitsland], op
18 augustus 1959, bediend met her H. Oliesel.
Hij was student aan de Katolieche Untversiteie te
" Leuven, Voorstamlelder van de VVKS-groep ,, Ridders
van O. L. Vrouw” te Roeselare en lid van bet Katoliek
Viaams Hoogstudenten Verbond

By ‘dit vreselijk afsterven missen alle menselijke
bedenkingen hun doel en hun betekenis. Wij moeten
nlet zoeken te begrijpen noch te verklaren, Alleen ons
kristelijk geloof geeft ons de moed en de krache om
het zware kruis te dragen dat God ons zo enverwachts
op de schouders druke,

Beén woord slechts kan ons troosten in deze gewel-
dige beproeving, een woord dat we dageliks prevelen
tot de Gever van het leven en de Meester van de dood:
Vader, Uw wil geschiede..!

Daarom richten wij onze betraande ogen tot God in
de hemel, die alwijs en barmhartig is, en niet beproefi
zonder te zegenen. Tot Hem bidden wif om genade
voor onze dierbare Jongen, ons lleve broer, onze com
en hartelijke kameraad.
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Heer, Jas was ons dierbaar als de appel van ons
00g.. We zagen hem zo graag om zijn jonge levens-
moed, om zijn oprechtheld, zijn werkkracht, om de
vele en schane beloften die hij in zich droeg.

Vol Idealisme, goedhartig en levensbll) was hij be-
kommerd om de anderen, die hij zo graag diende en
hielp begeesteren.

We zagen hem zo blij en gelukkig. Bij zijn heen
gaan naar het bergland op zoek naar al de schoon-
heid van Gods weidse natuur, was ons hart reeds
vol verlangen om hem terug te zien. De weg terug
voerde hem naar Gods Vaderhuis.

Beste Jos, onder Gods zegen en met Vaders en
Moeders krulsje, zijt ge heengegaan om ver van het
ouderlijfk huls te sterven. Zend sterkte en moed in
onze beproeving, Bid voor uw ouders, uw broers en
zusters. Allen die U genegen waren zullen veel voor
U bidden.

Tot weerziens, beste Jos, bij onze lieve Engeltjes
Greta en Kanrje,

Heer. uw spoor wil th valgen, waarheen het
ook leide... (scoutsgebed)

De Familie Jules BABYLON-DE NLIS
Jﬂﬂ*l roor uw gehn'



