Dirk Babylon

Geboren op 09-07-1950 te Roeselare
Overleden op 14-12-1982 te Staden
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W1J GEDENKEN IN ONS GEBEL

De Heer
Dirk BABYLON
echtgenoot van Mevrouw
Katheleen Vanhaecke

papa van Liezelot en Karolien

Geboren te Roeselare op 9 juli 1950,
en haastig overleden te Staden,
op 14 december 1982,

)

b . J’I‘.‘-“ .

gesterkt door de laaiste sakramenten.

Op deze grauwe decemberavond

wijl de laatste bladeren neerdwarrelen
en hevige winden onrust scheppen
nemen wij afscheid van jou Dirk.

Onze ogen staan vol tranen

en ons hart doet zo'n pijn.

We hielden zo zielsveel van elkaar
enllig(unnen Jjou zo moeilijk missen.

Je was nog zo jong, nog zo vol van dromen.

Je hunkerde naar 't leven

en je was er nog zo nodig.

Waarom moest er plots een einde aan komen ?

Jouw leven... och 't was jouw mooi gezin.

"t Was jouw familie, jouw buren en

vele vrienden.

Jouw dagelijkse taak blijmoedig volbrengen
en alles goed doen tot iedereens vreugde.

En, in jouw korte, maar rijke leven,
heb jij ons zoveel gegeven

waarvoor wij innig dankbaar blijven
en dat ons de moed zal geven

om het zoals jij, nooit op te geven.

Daarom proberen wij te bidden

tot God, de Heer van alle leven.

Blijf bij ons, als "t moeilijk wordt

geef dus de levenskracht die hem bezielde
en zijn liefde voor al wat goed en edel was.

God, wij danken U voor Dirk.
Dirk, wij danken U voor alles.
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Katheleen Vanhaecke
Liezelot en Karolien

De famtilies Babylon-Deraeve en
Vanhaecke-Deneu

danken U

voor U'w gebeden en
Hiiken van deelneming.




